
Filosofische werkvormen in de 
onderbouw van vo 

Workshop tijdens de Dag van de Kinderfilosofie 14.11.2024
Sylwia Falińska



Werkvormen filosoferen onderbouw VO

Interessante vraag | p.3

Dubbele kring met feedback | p.12

Perspectiefwisseling | p.14

Socratisch gesprek over oorlog (ernstige gebeurtenis, moeilijk onderwerp) | p.20

Regels, afspraken en ander tips | p.39



Interessante vraag ?
Vanaf derde, vierde les filosofie

Na de uitleg over het verschil tussen gewone vragen en filo vragen

- Heeft iemand een interessante vraag?
- Eerst  ze lf  voorbee ld  geven
- De vraag van vandaag is …



Interessante vraag ?
- Wie heeft een interessante vraag?

Is de vraag filosofisch?
Procedure:
Eers t  de bedenker  van de vraag:  Hoe kwam je aan deze vraag? 
Aanle iding Individuee l:  ze lf  nadenken,  eventuee l  opschrijven van de 
eers te  gedachten Laat  de leerlingen in  tweeta llen/in  groepjes  van 
gedachten wisse len
Met  de he le  klas  - uitwisse ling van meningen met argumenten

- Afronden: Is er iemand die van de mening is veranderd na ons korte gesprek?

Verschil tussen brugklassers en 2e jaars; back -up vraag hebben



Interessante vraag ?

Varia van inzet:

- Als ‘opening’, spontaan, aan het begin van de les
- Als ‘starttaak’ schriftelijk
- Ingezet als een inleiding tot het thema van de les
- Als een tussendoortje
- Dagboek van Verwondering



Interessante vraag: 

- Wanneer gaan mensen dieper over de

wereld en hun leven nadenken?



Interessante vraag: 

- Wanneer is iets heel gewoon?

Noem iets wat je 
doodgewoon vindt.  Schrijf 
het op het blaadje.

Het meest gewone ding…



Opening: Interessante vraag?

- Moet je altijd de regels volgen?

Bijv. Moet je je eigen vader aangeven wanneer hij iets

verkeerds heeft gedaan?



Opening: Interessante vraag?

- Hoe weten mensen wat goed en kwaad is?

- Hoe kom ik te weten wat goed is om te doen?

- Waarom zou ik me goed gedragen tegenover anderen, als
er geen straf of negatieve gevolgen door mijn slechte
gedrag zullen zijn?



Interessante vraag?

- Waarom masturbeer je niet op het schoolplein?

- Waarom moeten we verstandig zijn?

- Wanneer verandert een urinoir in een kunstwerk?

- Kun je leven zonder je mobieltje?

- Doe je wat de directeur zegt ook als hij onzin uitkraamt?

- Waarom lijkt je school op een gevangenis?



Bronnen van interessante vragen

Spel ‘Nomizo’

‘Filosoferen doe je zo’ van 
Rob Bartels en Marja van 
Rossum  (bovenbouw bo)

Boeken van Peter Worley



Dubbele kring met feedback

Oefening in een goed (filosofisch) gesprek te houden 

De helft van de klas is in gesprek, de andere helft observeert en werkt aan feedback

Leerlingen werken in tweetallen

Van tevoren besproken regels  - methodes levensbeschouwing en filosofie 
‘Doordenken’

De hele klas is bezig, gefocust op het gesprek

Feedback geven en nemen

Open voor verbetering



Dubbele kring –
Fe e d b a ck  k a a r t

Kaarten worden tot het volgende gesprek 
bewaard

Jezelf verbeteren en overtreffen!



Perspectiefwisseling
Onderzoeksgemeenschap - belang van verschillende invalshoeken

- waarde van een ander perspectief

- tolerantie; begrip voor andere standpunten of gedrag

Leerlingen laten inzien/invoelen dat er verschillende perspectieven bestaan.

- Elkaar leren kennen en een groep opbouwen

- Inleiding tot een vervolggesprek:

‘Moet je altijd je huiswerk maken?’

‘Kun je iemand anders zijn?’ 

Meerdere varianten van deze vorm - volgende dia’s



Zelf aan de 
slag:

In de 
voetsporen 
van …

[LB les, brugklas, Ik-standpunt, jij-standpunt]

● Pak een stift en een A3 blad.
● Zoek een plek in de klas waar je rustig en op

je gemak kunt staan.
● Leg het A3 blad op de grond, ga in het

midden ervan staan.
● Teken een omtrek van je schoenen op het

blad.



Zelf aan de 
slag:

Eigenschappen

De wereld van…

● Luister eerst naar verschillende eigenschappen.
● Kies er nu drie die bij je horen. Schrijf ze op je

A3, boven de omtrek van je schoenen.
● Wissel nu van plek met je klasgenoot. Ga in

iemand anders schoenen staan.
● Doe je ogen dicht en stel je voor hoe het is om

deze persoon te zijn.
● Hoe het is voor deze persoon:

○ om op onze school te zitten?
○ om 20 opdrachten van WI voor morgen te

moeten maken?
○ om nieuwe vrienden te maken?
○ om een feestje te organiseren?



Perspectief
w is s e lin g  



Eigen oefening: gebaseerd op Necka (1998) en Cam (1994, 2013)
Je gaat een metafoor van jezelf maken, bijv. Ik ben net als een huilende 
kameel.

* Teken de omtrek van je schoenen op een A3-vel en schrijf je naam er
boven.

* Denk aan je twee belangrijke eigenschappen.
* Zoek deze eigenschappen in de dierenwereld: met welke dier of gedrag

van een dier zou je jezelf vergelijken?
* Schrijf de metafoor van jezelf boven het omtrek van je schoenen. Maak

deze zin af: Ik ben net als…

Ik ben…oefening



* Vervolgens stap je opzij ‘in de schoenen van een ander’, lees de
metafoor en probeer je voor te stellen hoe het is om deze persoon
te zijn.

* We herhalen deze stap tot iedereen terug ‘in zijn eigen schoenen’ is.

* Om de beurt leest ieder zijn of haar metafoor voor. De andere leden
van de groep mogen er vragen over stellen, en die mogen alleen in
de termen van de metafoor beantwoord worden.

Ik ben... oefening



Kort Socratisch gesprek over oorlog
Deze werkvorm is gebaseerd op ‘Kort Socratisch gesprek over een hier -en-nu-
ervaring’ van Kristof Van Rossem in ‘He t filosofisch gesprek’.

Aangepast en uitgevoerd in de  klassen van rond 30  lee rlingen.

Stappen:

1. De  e rvaring
2. De  beweringen en de  argumenten
3. Flappen bestuderen en onderwerp kiezen
4. Andere  standpunten over dat ene  moment ve rzamelen
5. Onderzoeksgesprek
6. Afronding: opschrijven van je  mening na he t onderzoeksgesprek volgens de

formule  ‘He t klopt dat… want…’ of ‘He t klopt nie t dat…, want…’



In gesprek over oorlog en 
vluchtelingen uit Oekraïne

B1



Beelden uit de oorlog

Verwoesting van de stad Zjytomyr, 
Oekraïne.



Beelden uit de oorlog
Oekraïense Elena (66) uit Kyiv zat eerst ondergedoken en is nu op de vlucht voor de Russische leger.
Vrijdag 4 maart, 09:36 uur ‘Vanuit de auto kijk ik naar eindeloze files. Buiten is het koud, grijs en grauw. 
Op de achterbank zitten Katja, Ksoesja en hun moeder.’



Beelden uit de oorlog
De opa (92 jaar oud) van Petro (19 jaar oud) vocht 
in de Tweede Wereld Oorlog tegen de Russen, nu 
gaat zijn kleinzoon vechten. 



Beelden uit de oorlog

Petro Pitletejtsjoek (19) loopt om zich te melden bij de militie. ‘Ik ga doen wat iedereen in mijn familie al 
generaties doet: tegen de Russen vechten.’



Oekraïense vluchtelingen in Nederland

Joelia (31) en Avelina (2) uit Charkiv.
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Oekraïense vluchtelingen in Nederland

Het echtpaar Tatiana (60) en Andrej (64) uit Charkiv.



Het gesprek over de oorlog en vluchtelingen

- Verhalen uit de krant. - Iemand die nog een ander verhaal wil delen?  (5 min.)

- Kies één moment uit de verhalen over de oorlog en vluchtelingen uit Oekraïne van 
de afgelopen weken dat je opmerkelijk vond of dat je raakte. Noteer het op je blaadje.  
(5 min.)

- Vertel het aan je schoudermaatje. Kies samen één moment en schrijf dit duidelijk 
op op het grote vel papier in één zin in heel concrete termen.  (5 min.)

bijv. ‘Dat de kinderen hun huis kwijt zijn en hun stad is verwoest.’

- Schrijf vervolgens op het grote vel papier jullie opvatting(en) hierover.

bijv. ‘Dat de kinderen hun huis kwijt zijn en hun stad is verwoest vinden wij… heel erg, 
omdat… je geen eigen plek meer hebt en ook spullen kwijt bent die veel voor je 
betekenen, bijv. favoriete speelgoed, foto’s.’ 



Het gesprek over de oorlog en vluchtelingen
- Loop nu langs de vellen papier, lees wat anderen geschreven hebben. (5 min.)

- Welke mening valt jou op omdat je het er heel erg mee eens bent of juist 
helemaal niet mee eens bent?

Een paar leerlingen vertellen.

- Over welke opvatting zouden jullie in gesprek willen gaan? (5 min.)

Zet een kruisje bij de opvatting die je het meest interessant vindt. 

We kiezen een onderwerp voor een gesprek met de hele klas.

- Schrijf nu op een roze blocnote wat je zelf vindt van deze gebeurtenis en 
bespreek het met je schoudermaatje. (5 min.) 

bijv. ‘Dat de kinderen hun huis kwijt zijn en hun stad is verwoest is wel erg, maar ze 
mogen ook blij zijn dat ze nu zelf veilig zijn.’



Het gesprek over de oorlog en vluchtelingen
- Wie heeft er iets interessants gelezen bij de buurman/buurvrouw?

- Wie is het er mee eens? En waarom? 

- Wie denkt daar anders over? Waarom?  

- Wat zou je zelf doen in een oorlogssituatie, zou je blijven in je land of zou je vluchten? 

- Moeten we vluchtelingen helpen? Hoe kunnen we ze helpen? 

- Zou jij willen helpen? Op welke manier? 

- Waarom denk je dat? Kun je er een argument voor geven? 

- Kun je een voorbeeld geven?



Het gesprek over de oorlog en vluchtelingen

- Schrijf op de gele blocnote wat jij nu, na het gesprek in de klas, van het 
gekozen standpunt vindt. Gebruik de formule:

‘Het klopt wel dat… want…’ of ‘Het klopt niet dat… want…’
bijv. Het klopt wel dat je huis kwijt raken erg is want je kunt niet verder met je 
gewone leven en het is heel moeilijk om de hele stad opnieuw op te bouwen.

- Ben je van mening veranderd na het gesprekje in de klas?



Het gesprek over de oorlog en vluchtelingen - afronden

- Wie wil zijn mening nog delen met de klas?

Afronden:

- Was je verbaasd over een of een andere opvatting in de klas? Waarom? 

- Heb je iets nieuws, interessants gehoord in dit gesprek?

- Heb je iets opgestoken over deze oorlog of oorlogen tijdens dit gesprek? Heb 
je iets anders geleerd tijdens deze les?

- Wat vond je van deze les, van zo’n gesprek?









Elk a a r  le r e n  k e n n e n , 
r e g e ls , 
a fs p r a k e n , 
fe e d b a ck  g e v e n , 
r o lv e r d e lin g , 
a fs lu it e n  e n
e v a lu e r e n  



Leren elkaar kennen → door een metafoor

Welkom!

Voorstelrondje

Vertel twee dingen over jezelf, waarop je trots bent.

Bedenk een metafoor over jezelf. Maak deze zin af: Ik ben net als…

→ Ik ben net als een ongeslepen diamant. 

→ Ik ben net als een chimpansee op het randje van de afgrond.



In gesprek met de regels

Belang van veiligheid om in 
gesprek te komen



Regels voor een goed (filosofisch) gesprek:

1. Open staan voor de mening of inbreng van een ander
- ...

1. Eerst nadenken, dan pas iets zeggen
- ...

1. Gebruik argumenten en word niet persoonlijk
- ...

Open staan voor een positieve, constructieve kritiek.
Extra: Abstract niveau (algemeen niveau) in het gesprek bereiken.



Goed (filosofisch) 
gesprek voeren!

Een oefening

● Werk in tweetallen, en met de hele 
klas:

- Je gaat je klasgenoot feedback geven over 
zijn/haar gedrag tijdens een gesprek.

- Lees de items op je feedback kaart goed.
- Wanneer je bepaald gedrag van je klasgenoot 

ziet, turf je het op de feedback kaart.
- Je klasgenoot gaat in de volgende les  aan 

jou feedback geven.

● Gespreksvragen:
- Is het goed om jongeren veel te laten 

computeren?
- Bestaat er een slecht mens?



Goed (filosofisch) 
gesprek voeren!

Feedback

Gespreksvragen:
- Is het goed om jongeren veel 

te laten computeren?
- Bestaat er een slecht mens?

● Feedback geven

Je doet het op basis van feiten, zo 
neutraal mogelijk.

- Je speelt niet op de man!
- Een persoon is niet zijn/haar gedrag.

● Feedback ontvangen

- Je gaat je feedback lezen.
- Wat vind je er van?
- Wat kan je ermee doen?

- Kies een punt voor eigen verbetering.



Verschillende 
rollen in 
filosofisch
onderzoeks-
gesprek 



In gesprek 
met 
Filozoo



Evalueren het verloop van de sessie
* Hoe is het vandaag gegaan? Hoe heb je deze bijeenkomst gevonden?
* Hebben we het doel van onze bijeenkomst bereikt?
* Hebben we goed samengewerkt; goed naar elkaar geluisterd?
* Heeft iedereen de kans gehad om deel te nemen?

Inhoud beoordelen, standpunt nemen
* Hoe goed waren de redenen die we gegeven hebben? 
* Wie is het er mee eens? Wie twijfelt? 

Wie denkt dat het niet zo is? 
Laat je duim zien!

* Wat neem je van deze sessie naar de toekomst?
* Wil je nog iets kwijt (feedback) of vragen?

Afsluiting
Duimen



Evaluatie

Tips & Tops

Contact email:
sylwia@kinderfilosofie.n
l

Wat hebben we gedaan?

-

Wat hebben we geleerd?

Hoe is het gegaan?

-

Einde!
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